
 

5e Jaargang 17 maart 2024 
 

Met deze brief willen wij u op de hoogte houden van het 
kerkelijk gebeuren.   

  

  We zenden de dienst van vanmorgen uit via LIVESTREAM 

  U kunt thuis meekijken. Klik daarvoor om  09.20   op het plaatje van de kerk:  

  Wilt u een dienst later bekijken klikt u hier eveneens op:   

 

Zaterdag 16 maart 2024 
 
Ontmoetingsochtend Rehobothkerk van 9.00 uur tot 12.00 uur 
Het is morgen weer de 3e zaterdag van de maand dus van alles te doen in de 
Rehobothkerk: 
 
De koffie staat klaar met wat lekkers natuurlijk. 

• Oud Papier Actie  

( u kunt tussen 9.00 uur en 11.30 uur uw oud papier brengen) 

• Een mooi  boek uitzoeken. (De boekenkast is weer aangevuld dit keer met kookboeken) 

• De Voedselbank “Product van de maand” is: SHAMPOO EN/OF TANDPASTA. 

Bent u niet in de gelegenheid om het product van de maand brengen, dan kunt ook een bijdrage leveren via 

de webwinkel klik hiervoor op  “WEBWINKEL”.  

 
 

LIEF & LEED 
 
 

 
Afgelopen zondag gingen de bloemen met een groet vanuit de wijkgemeente naar mevrouw Van Heuveln-

Werkman. Zij is kortgeleden verhuisd naar Uitzicht, Churchillsingel 409 en naar de heer Bel in Vaartland, 

Dillenburgsingel 9, kamer 15. 
Op donderdag 21 maart a.s. wordt ons gemeentelid mevrouw A. Eigenraam 100 jaar! Zij vindt het vast leuk 

om een heleboel kaarten te ontvangen. Haar adres is Madoerastraat 137, 3131 ZJ Vlaardingen. 
 

It giet oan………. 
Wat vorig jaar niet lukte, gaan we deze keer toch proberen. Geen Paasontbijt vanwege de klok, die verzet 
wordt en een vroege aanvangstijd van de kerkdienst, maar een (l)brunch). Zoals iedere zondag drinken we 
natuurlijk koffie, maar daarna bent u uitgenodigd om met elkaar wat te eten. Er zijn wat vrijwilligers bereid 
gevonden om iets klaar te maken, maar wat helpende handjes zijn natuurlijk altijd welkom. Om te 
voorkomen, dat we met een tekort of een groot overschot  achterblijven, vragen we u om de intekenlijst in 
te vullen om uw deelname te bevestigen. Dit is mogelijk tijdens de koffie-ontmoetingen. 
Jaap 
 

Opbrengst violenactie 

De violenactie heeft het mooie bedrag van  € 940,00  opgebracht voor de  

wijkkas. Met dank aan Rewi Promotion die de aanhanger weer ter beschikking 

stelde en daarvoor een doos gebak ontving. 

Bedankt allemaal. 

 

  

  

 

  

Ik hoorde van  Cor Maarleveld dat Joop van Dorp ziek is en dat het 

fijn zou zijn als we een kaartje kunnen sturen. Alb. Agneslaan 278 

 

https://www.youtube.com/@rehobothkerkvlaardingencentrum
https://voedselbankvlaardingen.nl/winkel/


 

 

2024 
 

Voorganger   : Mw. Petra Nijboer 

Organist   : Hans Treurniet 

Lector              : Nicoline Hendriks 

VOORBEREIDING 

Orgelmuziek:  Monologue,  Josef Rheinberger (1839-1901) 
´ 
Welkom en algemene mededelingen  
 
Stil gebed   

Zingen:  Psalm 43: 1 en 3  
 

Bemoediging 

Vg.         : Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Gem. : die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Vg. : die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Gem. : en niet laat varen het werk van Zijn handen. 

Groet 

Vg. : Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. 

Gem. : Amen 

Zingen: Psalm 43: 4 
 
Smeekgebed   
eindigend met gezongen Kyrie acclamatie  lied 256 (3 x ) Blijf met Uw genade bij ons 

 
Toelichting en uitleg van de Liturgische bloemschikking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

‘... omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.’(Jeremia 32:7) 
Een losser 
Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond 
te laten lopen. De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk 
weleens kunnen demotiveren. 
Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op 
te sluiten.  
Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om 
de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal 
blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu koning 
Nebukadnezar op het punt staatom de stad in te nemen, de losser van zijn 
neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal 
nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia, de 
‘onheilsprofeet’, blijkt een losser te zijn. 
Bij  de schikking staat de bol met de opening naar boven toe. 
Aan het groene wordt wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land.  
De driekleurige viooltjes zijn het symbool voor de aanwezigheid van God, 
hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn. In het midden een puntvormig 
blad, als teken voor de rechtvaardige. 

 



 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag/gebed om verlichting van de heilige Geest   

Gem. : Amen 

Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34 
Zingen: lied 176: 1 en 2  
 

Evangelielezing:  Johannes12: 20-33 

Zingen: lied 767 

Verkondiging  

Zingen: Lied 538: 1 en 4 
 

GAVEN EN GEBEDEN 

Diaconale mededelingen 

Inzameling van de gaven onder orgelspel: ‘Een mens te zijn op aarde’, Jaco van Leeuwen (*1962)  
 

De collectes zijn deze zondag voor :  

1. Zending van Kerk in Actie  
2. Protestantse Gemeente te Vlaardingen 

 

Diegenen die de dienst thuis meevieren, kunnen hun (collecte)gift voor beide bestemmingen in één bedrag overmaken 

op de bankrekening van de Diaconie: NL68 RABO 0373 7394 43. Tenzij bij de overschrijving anders vermeld, wordt uw 

gift evenredig verdeeld over beide collectedoelen. 

Dienst der gebeden 

- Dankgebed 

-    Voorbeden, elke voorbede te beëindigen met:  
-    Vg. Zo bidden wij samen  Lied 368d, ‘Houd mij in leven’ 
- Stil gebed 
- Onze vader 

ZENDING EN ZEGEN 

Zingen: Lied 416  

Zending 

Zegen: 

Gem.   : AMEN 

Orgelspel: Aria, Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

AVONDGEBEDEN IN DE 40 DAGENTIJD. 

                            (uitgaande van wijkgemeente Grote Kerk en Centrum West)  
                              Woensdag 20 maart; aanvang 19.30 uur. Rehobothkerk. 

     Voorganger: Leen Weerheim en Wim Poot 
                                Organist : Jan Blankers 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda 

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese 

predikanten maken leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken verspreiden. De 

stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over allerlei thema's zoals gezondheid, voeding, christelijke 

normen en waarden. Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter lezen, maar 

leren ook goed en kwaad, recht en onrecht onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een 

genocide wil meemaken. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, waaronder steeds twee 

boeken over nieuwe onderwerpen. Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je de verspreiding 

van leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending Rwanda. Hartelijk dank voor je gift. Lees meer op 

kerkinactie.nl/stripboekrwanda Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 

=================== 

LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD, Vasten- of 40dagentijd 

Vinden jullie ook dat de tijd vliegt?  

 

Zo staan we op van tafel, nadat we de soep gegeten hebben, zo schuiven we een week later weer aan. Het 

(be)sparen, lukte dat nog? De bedragen liegen er niet om. Met de soep hebben we €135,70 en ook ca 133 euro, sorry 

ik heb dit bedrag niet genoteerd, dus moet ik het in mijn geheugen opdiepen. 

Het project dichtbij heeft ook met het klimaat te maken Namelijk: 

 

Een lokaal klimaatfonds – een ‘heilig doel’ 

 

In Vlaardingen probeert een aantal groeperingen meer bewustwording te creëren voor wat mensen zelf kunnen 

doen om klimaatverandering tegen te gaan, om de aarde en haar schepping te bewaren.  

MOV-ZWO wil dit als een van die groepen proberen te realiseren door het oprichten van een lokaal klimaatfonds. 

Van daaruit kunnen lokale initiatieven worden ondersteund. En daar is geld voor nodig. Mogelijk weet ik volgende 

week meer. Op welke manier we nu kunnen (be)sparen? Door de natte was eens niet in de droger te stoppen, maar 

Gods zon en wind er over heen laten gaan en dat bedrag, tussen de 3 en 5 euro heb ik begrepen, opzij te leggen. Of 

een herhaling van andere tips, of een eigen tip toepassen. 

Deze vrijdagavond is er nog een Vastensoepavond en de week erna, 22 maart, is de laatste alweer. Want de week 

daarna, 29 maart, is het Goede Vrijdag en zo zijn we bijna bij het Paasfeest. 

Nog één vraag aan iedereen die minstens één keer soep meegegeten heeft, houd vrijdag 12 april vrij, dan sluiten we 

deze periode feestelijk af. Tot vrijdag?! 

Telefoonnummer 0620379649 of per e-mail marian.verhagen@post.com 

 

Vrijhedenwandeling op zondag 24 maart om 14:00 uur 

Als vervolg op de lezing van Zin op Zondag door Camiel van Zilfhout sluiten we aan bij de 

Vrijhedenwandeling die op zondagmiddag 24 maart wordt verzorgd door de gidsen van het ServiceTeam 

Vlaardingen. We vertrekken om 14.00 uur vanaf De Windwijzer.De wandeling brengt je langs plaatsen in de 

Oostwijk die symbool staan voor een mensenrecht. Mensenrechten die we vieren door erbij stil te staan én in 

beweging te komen. We verzamelen rond 13.45 uur bij de Windwijzer en vertrekken om 14.00 uur. In 

eerdere berichtgeving stond een andere tijd vermeld (15.00 uur in plaats van 14.00 uur). De wandeling start 

dus een uur eerder.Graag vooraf aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 
 

 

 
 

 
 

mailto:aanmelden@dewindwijzer.nl


 

 

 

 
 

 

 

Bovendien wordt van oudsher het gesprek over het leven in de kroeg gevoerd. Om ook mensen buiten de 

kerk te bereiken vragen we je hulp. Je kunt ons helpen door mensen uit te nodigen en/of mee te nemen 

om wat te komen drinken. Zeg het dus voort en wees van harte welkom!  

 

MET SPOED GEZOCHT:  
Bezorger voor de Onderweg (vanaf 13 jaar) 
Voor de Oostwijk en de wijk rond de Maasboulevard zijn wij op zoek naar een bezorger. 
De wijk bestaat uit ongeveer 65 adressen, waarbij eens in de twee weken bezorgd moet worden tussen 
donderdagavond 18.00 uur en zaterdagmorgen 12.00 uur.. 
De bezorging zal je hooguit 1,5 uur kosten, dus genoeg tijd over om er nog een baantje naast te hebben en 
op deze manier heb je een leuke bijverdienste. 
Heb je interesse of vragen, bel gerust naar Linda Klootwijk 06-30681792 
(Wellicht kunnen oudere lezers dit bericht even doorgeven aan klein-/buurkinderen of neefjes/nichtjes.) 
Is er iemand, die wel zou willen bezorgen, maar waarbij de Oostwijk lastig is? Geef dit dan ook door. Er zijn 
regelmatig andere wijken beschikbaar. 
 Bij voorbaat hartelijk dank. Met vriendelijke groet, Linda Klootwijk Coördinator bezorging Onderweg 

============== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat in de voorstelling naar voren komt, is dat  Zelensky niet alleen maar komiek is. Hij had zich heilig 
voorgenomen om niet zoals zijn  voorgangers te zwichten voor corruptie. Dat is een voortdurend gevecht, 
omdat niet al zijn  oude vrienden en medewerkers daar in mee kunnen gaan. Bovendien is hij in een oorlog  
verzeild geraakt, die een geheel eigen dynamiek heeft en waarin feiten lang niet altijd meer  zijn na te 
trekken.  
Wij hadden gehoopt dat de voorstelling niet meer in de schaduw van de oorlog zou worden  
opgevoerd, maar die hoop bleek ijdel. Het is niet te verwachten dat voor 22 maart de vrede  
uitbreekt. 
De voorstelling begint om 20:30 uur. Kaartjes kosten 15 euro en zijn te bestellen via: 
https://stadsgehoorzaal.nl/programma?q=Zelensky 

Voor scholieren van klas vier en hoger van het Voortgezet onderwijs is er een gratis middagvoorstelling 

De schrijver van het stuk, cabaretier Patrick Nederkoorn legde in de uitzending van Op1 op 22 februari uit, 
waarom hij zo gefascineerd is door de persoon van Zelensky: 
https://www.facebook.com/reel/3837284529836773 

  
 

 

 

Biertje met de dominee 

Woensdag 20 maart is er voor de 2e keer “Biertje met de dominee” in Café 

Mes om half 8 tot circa half 10. Een wijntje, fris of iets anders drinken kan 

natuurlijk ook. Het eerste rondje betalen wij. Het biertje met de dominee is 

deze keer met Bart Starreveld en Hanneke Blom. Het thema is Vier het 

leven; hoe doe jij dat? We houden het gesprek bewust in een café, omdat 

voor veel mensen de kerkdrempel te hoog is. 

 

 

Theatervoorstelling “Zelensky hier” op 22 maart in de 
Stadsgehoorzaal 
  
Op vrijdag 22 maart is de voorstelling “Zelensky hier” in het kader 
van de Geuzenmaand te zien in de Stadsgehoorzaal.  
David de Beer, Marian van Herp en Pieter Wapenaar bezochten 
namens PAX-Ambassade voor Vrede Vlaardingen de try-out, die op 
2 juni in theater Bellevue in Amsterdam plaatsvond. 
De voorstelling is een flitsende voorstelling met sketches, filmpjes 
van zijn komische tv- 
shows, teksten uit redevoeringen, brieven. 

https://stadsgehoorzaal.nl/programma?q=Zelensky
https://www.facebook.com/reel/3837284529836773


 

 
Wat is er gedaan met het geld dat opgehaald is  tijdens de uitvaart van Ria Weerheim. 

 

Eind oktober overleed ons bestuurslid Ria Weerheim, zoals u ongetwijfeld allemaal nog weet. 

Ria’s wens was een donatie aan Wenzi. De stichting die zich inzet voor beter onderwijs in Kenia. Er is toen 

ruim € 1.100,- opgehaald. Wat is daar eigenlijk mee gedaan. 

Volgens de wens van Ria is er  € 500,- besteed aan de weekendschool, de Comradkids, van dokter Justus. 

Een groepje leerlingen van de weekendschool zou graag een 

brassband willen oprichten.( op de weekend school is er ruimte om 

je talenten te ontdekken)  Zij willen daar dan mee gaan optreden om 

zodoende geld te verdienen. Deze kinderen zijn zelf in Kenia ook 

allerlei acties begonnen om geld op te halen. Inmiddels is er,samen 

met onze € 500,-  al twee derde van het totale bedrag binnen. Ik 

kan u dus nog geen foto’s laten zien van de 

instrumenten, wel een foto van de Comradskids.                                                                                                Comradskids 

tijdens hun lunch 

De overige € 600,- is naar het studiefonds voor het voortgezet onderwijs gegaan.                   Dit jaar is er een 

extreem groot aantal kinderen dat doorstroomt naar het voortgezet onderwijs.  

Hoe dat allemaal zit kunt u lezen in ons reisverslag van februari. Dit vind u op onze site, www.wenzi.nl  

onder het kopje reis verslagen. 

Tijdens onze reis in februari was Ria in gedachten vaak bij ons. Hieronder nog een foto van Ria met de 

moeders van de Mwamtsefuschool. Het was altijd een feest voor Ria om deze vrouwen te ontmoeten. 

 

 

 

Vriendelijke groet 

Willie de bruin 

Stichting Wenzi. 

 

http://www.wenzi.nl/

